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VOORWOORD  
 

 

Liefste Chirovrienden en –vriendinnen, 

 

We zijn alweer aanbeland bij de laatste Fuzzy van dit Chirojaar.  

 

Het mini-bivak zit er al even op. Het was een prachtig weekend met al even 

prachtig weer! ’t Schijnt dat je dat moet verdienen, zo’n mooi weer … Awel wij 

hebben het dubbel en dik verdiend. De leden hebben zich opperbest geamuseerd 

en hopelijk hebben jullie evenveel zin in het grote bivak gekregen dan wij! Voor ons 

kan het niet snel genoeg 21 juli zijn!  

Dit jaar slaan we onze tenten op in Oudsbergen (het vroegere Opglabbeek ), en 

dat bedoelen we heel letterlijk! Want we gaan immers op tentenbivak! De eerste 

info vind je alvast in deze Fuzzy, maar alle details komen jullie te weten tijdens het 

huisbezoek van de leiding, eind juni – begin juli. Gaan jullie op vakantie begin juli? 

Laat dit dan tijdig weten aan de leiding. 

 

Maar zover zijn we nog niet. Eerst staan er nog drie Chiro-tastische maanden op 

ons te wachten. Met als klap op de vuurpijl ons groot feestweekend, begin mei, 

nav het 75 jarig bestaan van Chiro Zolder!! Het beloofd een spectaculair weekend 

te worden …  

 

In juni is het iets rustiger, want dan heeft veel leiding examens. We leggen echter 

dit jaar onze werking niet stil, maar we wisselen af tussen de oudere en jongeren 

afdelingen. Meer details vind je verder in deze Fuzzy.   

 

Op de laatste pagina vind je, zoals altijd, een overzicht met alle belangrijke data. 

 

 

Veel leesplezier!  

 

De leidingsploeg  
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Een korte terugblik ... 
 

Mini-bivak 

Het meest leuke weekend van het jaar zit er weer 

op. Wij, leiding, hebben enorm genoten van het 

mini-bivak, wij hopen van de leden hetzelfde.  

Het weekend begon zoals altijd met het 

klaarmeken van de lokalen en na de opening kon 

het spelen beginnen.  

 

De ribbel meisjes hadden een geweldig leuke dag in het thema ‘eenhoorn’. 

Jammer genoeg startte het weekend niet zo goed, want de eenhoorn was 

verdwenen! Ze hebben deze dan samen gezocht aan de hand van een cluedo-spel. 

Toen ze uiteindelijk de eenhoorn terug hadden 

gevonden, zagen de ribbel meisjes dat deze heel 

droef was. Zij stonden dus voor de harde taak om de 

eenhoorn terug een lach op het gezicht te toveren. 

Door allerlei spelletjes te spelen, verdienden ze 

meer en meer smileys. Om te vieren dat de 

eenhoorn terug blij was, genoten ze van een klein feestje met een muzikaal pakket. 

Wat er in het pakket zat? Natuurlijk al het favoriete snoep van een eenhoorn! 

 

Ook de ribbel-jongens belandde in een heus 

leger-weekend. Ze kregen een opleiding tot 

echte soldaten van het ribbelleger. Dit werd 

heel het weekend doorgetrokken en zondag 

kregen ze dan eindelijk hun officiële uitreiking. 

Ze gingen allemaal naar huis met het diploma 

van soldaat op zak.  

 

🎵10 000 luchtballonnen, dit is de samsonrock, daar heb je 

maya de bij, gillende gitaren …. ghost rockers, …🎵 De 

speelclub meisjes waanden zich in een wereld vol Studio 

100! Ze speelden allerlei leuke thema-spelletjes om prijzen 

te verdienen. Met de prijzen hadden ze ’s avonds nog een op 
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en top Studio 100-feestje. Verder speelden ze ook nog een risk spel en zondag 

deden ze het grote superhelden-spel!  

Krijg al maar schrik, want de speelclub jongens zag je op mini-bivak als stoere 

vikingen! Ze begonnen het weekend met een viking-bootjesrace waarna ze zoals de 

echte een schattenzoektocht moesten volbrengen. Nadien speelden ze ook nog 

wat losse spelletjes zoals viking kubb, honkbal en weerwolven.   

 

De kwiks werden door hun leiding ondergedompeld in een hele speurtocht. De 

verrassing was gestolen, dus de kwiks moesten deze natuurlijk vinden! Ze moesten 

via tochttechnieken van punt naar punt wandelen om allerlei tips te verzamelen. 

Maar wat was die grote verrassing dan? Een kampvuur met Chiro-liedjes! Op en 

top bivak-gevoel. Op zondag speelden ze dan nog een viking-kubb 

tornooi om het weekend leuk af te sluiten.  

 

Wie bosspelletjes en ruw spelen zegt, zegt 

rakkers. Zij vertrokken zaterdag 

onmiddellijk naar het bos voor een dagje 

leuke bosspelen, zoals stratego. Na het 

avondeten had de leiding wat ruwe 

spelen voorzien om de rakkers nadien moe 

in bed te kunnen steken, maar daar staken de leden 

uiteraard een stokje voor. De leiding heeft bij gevolg niet 

enorm veel kunnen slapen 😉 Gelukkig was iedereen 

zondag nog actief genoeg om honkbal en banden-

spelletjes te spelen.   

 

Oei, dieven op de loer! De tippers kwamen aan als echte 

gevangenen. Daarom werden ze ook dadelijk opgesloten in hun 

lokaal en moesten ze uit die escape-room zien te geraken. Om in 

het thema te blijven, gingen ze daarna naar het bos om een 

boeven-spel te spelen, namelijk een levende variant van het 

bordspel  ‘ticket to ride’. ’s Avonds speelden ze dan nog coole 

spelletjes met breeklichtjes, natuurlijk in het donker!  

 

🎵 O verover, o verover O verover, o verover O verover mij…🎵 Je 

hoort het al, de toppers hadden een spel rond Niels Destadsbader. Allereerst 
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luisterden ze naar de verschillende liedjes en koppelde ze aan elk lied een spel. 

Namiddag werden ze dan zelf echte artiesten, door een hip attribuut te gaan 

bemachtigen in de kringloopwinkel. ’s Avond maakten vele jongens dan hun droom 

waar, want ze mochten bellen met de enige echte Niels! Ik ben er zeker van dat de 

toppers heel goed zijn gaan slapen! Om het Niels-weekend correct af te sluiten, 

werd hun kennis over hem getest in een quiz.   

 

De tiptiens waanden hun op een huwelijk met een 

geweldige huwelijksreis, want zij speelden een 

honeymoon-spel. Ik ben benieuwd wat dat gegeven 

heeft! Nadien had de leiding ook nog een dorpsspel 

voorbereid door de straten van Zolder, plezier 

verzekerd.  

 

De kerels begonnen hun weekend dan weer zonder 

spullen… Deze had de leiding afgepakt! Natuurlijk 

konden ze hun spullen terugverdienen door allerlei 

spelletjes te spelen. Deze spelletjes waren allemaal in 

thema boeren.  

 

Wie tienermeisjes zegt, zegt reclameboekjes! Zo begonnen de aspi-meisjes ook 

hun weekend, met een reclame-bosspel. Nadien speelden ze allemaal spelletjes in 

honkbal-thema om hun helemaal voor te bereiden 

op het honkbaltornooi dat er binnenkort aankomt. 

Na 4-uurtje speelden ze een ‘weerwolven next level’ 

waar aliëns steden moesten veroveren. Voor het 

slapen gaan was er nog een indianenspel voorzien.  

 

De aspi-jongens zaten in de sfeer van het verkleden en 

het gek doen, ze deden namelijk een carnaval-dag pop 

zaterdag. Iedereen kwam verkleed aan en na het 

klaarzetten van de eetzaal samen met de meisjes 

vertrokken ze naar het bos voor een mega vet bosspel. 

Nadien deden ze ook nog ‘challenge that aspi’. ’s 

Avonds speelden ze nog een glow in the dark blaaspijp schietspel en 

gingen dan hun bed in. Op zondag gingen ze een betting game doen op de voetbal!  



 
 

7 

Na een (kort) nachtje slapen werden we allemaal 

wakker met een actieve ochtendgymnastiek! 

Hierna werden we beloond met een lekker 

ontbijt op bed! We konden er dus weer helemaal 

tegenaan.   

 

Dit jaar hebben we ook weer genoten van 

heerlijke maaltijden. De kokkies hebben 

hun uiterste best gedaan. We aten soep, 

hete bliksem met snottebellensaus, lekkere 

spaghetti en hotdogs om je vingers mee af te likken. 

Iedereen kon zijn buikjes goed rond eten, we hadden 

niets te kort! Dus beste kookouders, een welgemeende dank u!!  

 

En naast de kookouders, willen we toch ook onze leidingsploeg effe vermelden. 

Want ze hebben er weer een spetterend mini-bivak van gemaakt. De uitwerking 

van de programma’s was dit jaar super-formidabel. De verkleedkoffers hebben hun 

dienst weer bewezen en aan fantasie en inzet ook geen gebrek bij deze ploeg! 

 

Proficiat leiding! 

 

Dat verdiende een kleinigheidje … 
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Wat staat er nog op het programma… 
 

Klusdag  Jogem 

We willen de speeltuin aan de Jogem ‘ns grondig ander handen nemen. Daarom 

organiseren we, samen met Jeugdzorg, op zaterdag 6 april een grote klusdag! 

Vanaf 9.00 zijn alle helpende handen meer dan welkom aan de Jogem. Sterke 

papa’s om te helpen schuppen (schors en zand) of om boordstenen te plaatsen, 

handige Harry’s om speeltuigen in elkaar te knutselen, energieke mama’s die willen 

sappen, kortom er is voor ieder wat wils. Een paar handschoenen, een schup en 

kruiwagen of pap-/verfborstel(s) mag je altijd meebrengen. Vele handen maken 

licht werk, dus het zou tof zijn als er een grote opkomst is … ’s Middags wordt er 

eten voorzien . 

De Jogem zal ‘stralen’ tegen ons feestweekend! 

 

Themazondag - Paasraap  

“Wat is Pasen nu zonder een Paasraap?” Ik hoor jullie het al 

denken. Wel, wij dachten hetzelfde! Daarom organiseren we 

opnieuw een grote Paasraap voor al de leden. Deze gaat door op 

zondag 14 april. Vergeet dus zeker je mandje niet!  

  

Zondag 21 april – GEEN Chiro (Pasen) 

 

Baseballtornooi gemeente 

Zoals ieder jaar strijden op paasmaandag alle jeugdverenigingen van Heusden- 

Zolder voor de eerste plaats op het gemeentelijke baseballtornooi. 

Vorig jaar was de beker helaas weer niet voor Chiro Zolder, maar dit jaar gaan wij 

er voor de volle 100% voor. Wij willen winnen!!!! 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKpc3s6I7hAhVHKlAKHZZHDjcQjRx6BAgBEAU&url=http://oc-rieme.be/activiteiten/kindgebonden activiteiten/paasraap.html&psig=AOvVaw2x9kZfQITAQEMuuEykkE58&ust=1553105996726925
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Feestweekend 75 jaar Chiro Zolder  

We kunnen stilaan beginnen aftellen … Over een zestal weken mag Chiro Zolder 75 

kaarsjes uitblazen! En dat gaan we vieren!! 

Jullie zijn allemaal van harte welkom op zondag 5 mei, van 14.00 tot 18.00 op 

onze reuze ‘Open Chirodag’. Er zijn tal van activiteiten: springkastelen, oude 

volksspelen, een sminkstand, een tattoostand, lasershooten,… kortom teveel om 

op te noemen. Ouders kunnen terecht in het Chirocafé en het enige échte Chiro 

Zolder bier proeven. Of een hongertje stillen met lekkere bivakkost. Er is het 

Chiromuseum waar je de Chiro van vroeger en nu kan (her) beleven! En als klap op 

de vuurpijl lanceren we ook een Chiroboek met een fantastisch 

overzicht van de rijke geschiedenis van Chiro Zolder. Het DJ duo ‘Ret 

Geady’ (aka leiders Bas en Nathan) draaien de ganse namiddag de 

beste Chiromuziek van vroeger tot nu.  

 

Kom zeker een kijkje nemen! 

We hebben onze leden ingeschakeld voor de promotie van ons 

feestweekend. Ieder lid heeft een  ‘75 jaar Chiro Zolder poster’ mee naar huis 

gekregen. Bedoeling is dat je deze op een zichtbare plaats aan het raam ophangt 

(en uiteraard laat hangen tem 5 mei ). Neem zeker een selfie met de poster en 

wie weet win jij wel één van de mooie prijzen!! 

 

Heb je de poster nog niet ophangen? Doe het dan snel …  

Heb je nog geen selfie doorgestuurd? Doe dit nog sneller … Doorsturen kan naar 

diesel.elke@skynet.be of op de FB ouders! 

 

  

 

 

 
          Lucy en Elise hebben hun poster alvast opgehangen, én al een selfie doorgestuurd. 

 

mailto:diesel.elke@skynet.be
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Themazondag - Disney dag 

Ja hoor, je leest het goed! Wij houden op 12 mei 

een echte Disney-dag. Natuurlijk komt iedereen 

verkleed als een Disney-figuur. Ariël, Pinokkio, 

Peter pan, Assepoester, Dumbo, … Aan jullie de 

keuze! Laat je fantasie en creativiteit spreken en 

kom goed verkleed! Wij kijken er alvast enorm 

naar uit.    

 

Chiro tijdens de examens  

In mei en juni heeft de leiding blok en examens. Hierdoor is het voor velen 

onmogelijk om naar de Chiro te komen. Hieronder volgt een overzicht. Noteer het 

goed in jullie agenda's!  
 

26 mei: familiedag - een mix van leiding en aspiranten 

2 juni:  Chiro voor de oudere afdelingen (tito’s tem aspi’s) 

9 juni: Chiro voor de jongere afdelingen (ribbels tem rakwi’s) 

16 juni: Chiro voor de jongere afdelingen (ribbels tem rakwi’s) 

23 juni: Chiro voor iedereen  
 

Op zondag 30 juni staat alle leiding weer paraat, tevens is het dan ook de laatste 

Chirozondag van dit werkjaar. Extra genieten dus!  

 

Bivak 2019 in Oudsbergen  

Wij kunnen vol enthousiasme aankondigen dat het bivak zal plaatsvinden in 

Oudsbergen, het vroegere Opglabbeek. We gaan een avontuurlijk bivak te moet, 

want we gaan op tentenbivak, joehoe!  

 

De aspiranten vertrekken als eerst om de tenten op te zetten, op zaterdag 20 juli.  

De speelclub, rakwi’s, tito’s en keti’s vertrekken op zondag 21 juli. 

De ribbels moeten wat langer wachten en vertrekken op woensdag 24 juli. 
 

Onze bezoekdag vindt dit jaar plaats op dinsdag 30 juli.  

De aspiranten blijven zoals elk jaar nog een extra dagje om te helpen opruimen.  

Zij keren terug op woensdag 31 juli, samen met de leiding, VB’s en kookouders. 
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Hoeveel kost dat?  

Om mee te gaan betaal je dit jaar € 130,00 voor het eerste (en oudste) kind. De 

volgende kinderen betalen telkens € 5 minder en het 4de kind mag gratis mee! 

Ribbels betalen € 90,00 voor het bivak. 

 

Huisbezoeken 

Natuurlijk vertrekken wij niet met jullie kind(eren) zonder een woordje uitleg. 

Daarom komt de leiding (van de afdeling waarin u kind zit) één dag gedurende 

enkele weken voor bivak bij u langst. Zij geven jullie dan een woordje uitleg over 

wat bivak is, wanneer we precies vertrekken, wat er in de koffer moet, wanneer 

deze moet binnengebracht worden, enzoverder. En ze beantwoorden met plezier 

al jullie vragen! Houd dus zeker een dagje vrij voor het bivak 😉  

 

Chirobeats 

Op zaterdag 7 september 2019 organiseren we onze jaarlijkse 

fuif, ChiroBeats. De locatie blijft dezelfde, nl. 3 podia verspreid 

over 3 feesttenten aan onze Chirolokalen bij de Jogem. Er is natuurlijk voor 

iedereen wat wils.  

Voor de ‘ouderen’ onder jullie is er de ‘Castle’. Hier kunnen jullie proeven van 

lekkere (zware) biertjes en dansen op muziek van ‘jullie’ tijd. Voor de jongeren is er 

’t Fort en de Mainroom. Hier komen de hipste DJ’s van het moment muziek 

draaien. Een ideaal moment dus om samen met je zoon en/of dochter op stap te 

gaan!!! En op een leuke manier onze Chiro te steunen.  
 

En net als de vorige jaren doen we ook weer een beroep op jullie, ouders, om te 

komen tappen, tussentoog, bonnekes te verkopen of aan de kassa te bemannen. 

Tijdens de bezoekdag op bivak zal er leiding rondgaan om jullie gegevens te 

noteren.  

 

Startdag 

Graag willen wij jullie nu al meegeven dat we het nieuwe werkjaar, 2019-2020, 

opstarten op zondag 15 september. Nieuwe leden zijn dan uiteraard welkom, oa 

alle meisjes en jongens die gestart zijn in het eerste leerjaar! Daarnaast heten we 

ook enkele nieuwe leiders en leidsters   welkom.   
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Jaarplanning 
 

 

Dag Datum Activiteit 
   

Zaterdag 06/04/2019 Klusdag aan de Jogem 

Zondag  14/04/2019 Themazondag – Paasraap  

Zondag 21/04/2019 GEEN CHIRO – Pasen  

Zaterdag en 

zondag 
4 & 5/05/2019 Feestweekend 75 jaar Chiro Zolder  

Zondag 12/05/2019 Themazondag – Disney dag 

Zondag 26/05/2019 Familiedag 

Zondag 02/06/2019 Chiro voor tito’s, keti’s en aspi’s 

Zondag 09/06/2019 Chiro voor ribbels, speelclub en rakwi’s  

Zondag 16/06/2019 Chiro voor ribbels, speelclub en rakwi’s   

Zondag 30/06/2019 Laatste Chirozondag ☹  

Zondag 

   tot dinsdag 
21-30/07/2019 Bivak in Oudsbergen 

Zaterdag 07/09/2019 Chirobeats  

Zondag  15/09/2019 
Startdag werkjaar 2019-2020 

Eetdag Jeugdzorg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


